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Vraagje waar ik vandaag mee rondloop: als u de koningin was, zou u dan André van Duin
uitnodigen om samen een zelfgemaakt balletje gehakt te prikken..? Ik zou het doen, denk ik.




